
Lied  

 
Welkom  
 
We maken het even stil 

   
Gebed   
Jezus, nog even en dan vieren we  
dat Jij geboren bent. 
Daar kijken wij naar uit. 
Dank je wel dat Jij ons helpt  
om te blijven hopen  
op een betere wereld voor iedereen. Amen.  
 
 
Evangelie  Matteüs 11,2-11 
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Thuiskomen bij Jezus 

en hopen op solidariteit 



Lied  

Homilie  
 
Voorbeden 
Ik zet de deur van mijn hart open  
en bid voor mensen die ziek zijn.  
Dat er mensen zijn die voor hen zorgen.  
Dat wij die mensen zijn.  
 
Ik zet de deur van mijn hart open  
en bid voor mensen die in armoede leven.  
Dat er mensen zijn die hen steunen.  
Dat wij die mensen zijn. 

 
Ik zet de deur van mijn hart open  
en bid op deze wereldlichtjesdag,  
voor alle kinderen die, op welke leeftijd  
en om welke reden dan ook, zijn overleden.  
Dat hun ouders en grootouders 
een plaats kunnen geven aan het gemis,  
de pijn en het verlies van hoop en dromen  
die niet zijn uitgekomen. 
Dat wij met velen hen tot steun  
en kracht zijn. 
 
 



Ik zet de deur van mijn hart open  
en bid voor mijn familie.  
Dat we bij elkaar steun  
en geborgenheid vinden.  
 
Dat kome, heden over ons, 
de Geest van Jezus Messias. 
 
Ik zet de deur van mijn hart open  
en bid voor mensen die ziek zijn. 
En voor mensen die er niet meer zijn. 
We noemen (…) 
Dat zij verder leven in het licht van God. 
 
Ik zet de deur van mijn hart open  
voor mezelf.  
Dat ik verder kan groeien  
om goed nieuws te brengen.  
 
Dat kome, heden over ons, 
de Geest van Jezus Messias.  
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof dat God ons helpt  
om onze deur open te zetten  
voor wie in de nood zit.   
 
Ik geloof dat we, net als Jezus, 
onze ogen en oren kunnen open zetten  
voor wie hulp nodigt heeft. 
Ik geloof dat Gods Geest 
ons laat voelen dat Jezus opnieuw  
onder ons geboren kan worden. 
 
Offerande  
De opbrengst vandaag 
gaat naar de actie van  
Welzijnszorg  
die mensen willen helpen die 
het financieel  
heel moeilijk hebben.  
 
Gebed over de gaven  
God, wij brengen brood en wijn  
aan deze tafel. 
Geef dat wij in deze tekenen  
en door deze gebaren 
ook meer gaan gelijken op Jezus,  
die ons grote voorbeeld is. Amen. 
 
Gebed bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren 
Verheft uw hart.   
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 



Heer, onze God in deze tijd van het jaar 
waarin de dagen korter worden  
en de nachten lang zijn en donker,  
zoeken wij tekens van licht,  
sterren die stralen van hoop. 
 
Want het kan toch niet uw bedoeling zijn  
dat er zoveel oorlog en ruzie is, 
zoveel verdriet en teleurstelling  
in onze wereld. 
 
Daarom kijken we uit naar het feest 
van de geboorte van Jezus 
zodat onze wereld met Kerstmis  
weer beter en mooier wordt.  
 
Maak ons tot mensen  
die blijven geloven en dromen 
dat iedereen thuis kan komen  
door het licht en het leven van Jezus. 
 
Want toen Hij die laatste avond met zijn 
vrienden aan tafel zat (…) 
 we gaan hiervoor rechtstaan 
Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

Zend, zo bidden wij, uw Heilige Geest 
over heel onze gemeenschap, 
dat hoop op een toekomst  
in ons groeien mag. 
 
Dit vragen wij U, 
samen met alle mensen  
die wij aan U opdragen, 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben 
(stilte) 
 
Zo, verenigd met al uw mensen  
in de hemel en op aarde, 
loven wij U, God van liefde, 
danken wij U, God van genade,  
en prijzen wij U, God van hoop. 
 
Daarom bidden wij met de woorden  
die Jezus ons gegeven heeft. 
 
Onze Vader  



Vredewens  
Wanneer mensen elkaar vertrouwen 
dan kan vrede groeien, 
wanneer mensen elkaar een hand reiken 
wordt vrede sterker, 
wanneer mensen elkaar vrede wensen 
wordt de wereld beter. 
 
Die vrede schenkt Jezus ons, 
laten we elkaar die vrede wensen. 
 
Vrede, vrede,  
vrede op aard’   
aan alle mensen 
die van goede wil zijn. 

Communie 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
Goede God,  
Verbonden met anderen krijgen mensen  
nieuwe kansen en hoop op een beter leven. 
Daar willen wij ons voor inzetten, 
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. 
Amen. 
 

Om thuis te komen bij jezelf  
en in stilte te lezen 
Kiezen is vaak moeilijk:  
goed ben jij met onmogelijke keuzes? 
 
De campagne van Welzijnszorg  
in deze adventstijd  
draait rond de onmogelijke keuzes  
die mensen in armoede  
dagelijks moeten maken.  
Probeer maar eens: 
 
Als iemand je iets vraagt, je altijd JA.  
OF 
Als iemand je iets vraagt, zeg je altijd NEE. 
 
Je organiseert een verjaardagsfeestje 
voor je kind  OF 
Je koopt vers fruit en groenten  
voor heel de week. 
 
Je hebt nooit financiële zorgen.  
OF Je hebt nooit gezondheidszorgen. 
 
Wil je meer weten? 
www.samentegenarmoede.be 

 
 



Lied  

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  2x 
 
Mededelingen  
 
Zending en zegen  
 

 

Om mee te nemen naar huis 
 
God, wij mochten delen in de communie 
met uw Zoon Jezus, 
Bemoedigd door zijn 
woorden en daden 
kunnen ook wij een uitge-
stoken hand, 
een luisterend oor zijn  
voor wie arm of ziek is. 
Help ons om naar zijn 


